
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 9 - 16 januari 2026 

Kerkdiensten 
Zondag 11 januari 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn  
Collecten: 1. Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2. Kerk  
 
Komende diensten  
Zondag 18 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Pleinkerk t.g.v. Week van 
gebed voor eenheid 
Zondag 25 januari 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten 
 
Bij dienst van 11 januari, Eerste zondag na Epifanie: doop van de Heer 
Thema: ‘Kleur bekennen’  
Tijdens een Ster-blok was de reclame van Oxfam-Novib te zien. De boodschap luidde: 
‘Als het gaat om ongelijkheid en armoede, hebben we altijd een keuze: wegkijken of 
iets voor een ander doen. Welke keuze maak jij?’ 
Het was die vraag die voor ons bestemd is, die als het ware aan ons de vraag stelt 
vanuit welke waarden we leven. Wat de waarden zijn die als het ware ons kompas 
vormen bij het maken van belangrijke keuzes. Keuzes, waardoor we kleur bekennen. 
Kleur bekennen, dat moet ook Jonathan als zijn vriendschap met David onder druk 
staat door de vijandige houding van Saul. Door zijn keuze voor David wordt Jonathan ’s 
ware aard geopenbaard.   
Wie Jezus is, wat zijn ware aard is, dat wordt ons bij zijn doop geopenbaard als de 
hemel zich opent en er een stemt klinkt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik 
vreugde’. Jezus laat zich bewust dopen, want zo verkondigt hij: ‘want zo dienen wij de 
gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.’  
Het is door zijn doop  en door zijn woorden dat Jezus kleur bekent, zich solidair 
verklaart met mensen die niet meetellen, met de armen, met de mensen aan de 
onderkant en zelfkant van het leven. 
Door zijn doop heeft Jezus zich met ons verbonden. Het is door Jezus’ doop dat wij 
worden opgeroepen om van zijn levensweg onze weg in het leven maken. Door Jezus 
na te volgen, bekennen we kleur. 
Drs. René Schreuder 
 
 
 
Alsnog de inleidende tekst bij de de preek van 4 januari van 
Dhr. Paul Koster 
In de preek van 4 januari a.s. gaat het over engelen.  
 Afgaande op wat er in de Bijbel en de Koran over engelen wordt 
gezegd, onderscheidt men acht verschillende taken van engelen. De 
belangrijkste daarvan zijn: 
--Engelen zijn boodschappers. Zij worden erop uitgestuurd om 
mensen te waarschuwen of  
  een boodschap van God te verkondigen. 
--Engelen zijn aanbidders van God. 
--Engelen zijn dienaren van mensen: Zij beschermen mensen en 
'dragen hen op handen'. 
--Engelen zijn strijders van God: Zij voeren strijd tegen boze 



 

 

geesten en tegen mensen die    
   Gods plannen willen verijdelen. 
Voor ons, christenen in de 21e eeuw, is het geloof in engelen niet voor iedereen 
vanzelfsprekend.  
In de preek worden drie schriftgedeelten met elkaar vergeleken, waaruit blijkt,  
dat engelen een realiteit zijn voor deze Bijbelschrijvers. Vervolgens kunnen wij ons 
afvragen,  wat dit voor ons betekent. 
Dhr. Paul Koster (i.v.m. het “Kerstreces”  van de nieuwsbrief kon deze tekst niet 
worden geplaatst. ) 
 
Van de diaconie   

Zondag 11 januari collecteren we voor het 
Nederlands-Vlaams Bijbel Genootschap (NBG). 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
(NBG) brengt al meer dan 210 jaar de Bijbel 
dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en 
buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want de 
Bijbel verandert mensen. 
Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Onze missie is 
dat iedereen wereldwijd de Bijbel kan ontdekken, 
ervaren en doorgeven. Daarom vertalen en 
verspreiden we de Bijbel wereldwijd, bijvoorbeeld 
met het kinderproject in Cambodja. Voor meer 
informatie kijkt u op de site bijbelgenootschap.nl  

De tweede collecte is bestemd voor onze 
kerk, De Lichtbron.  

Doet u weer mee? Van harte aanbevolen! 

U kunt bijdragen aan de collecte met een gift 
in de mandjes bij het uitgaan van de kerk, of 
door overmaken op de rekening van 
Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente o.v.v. 
“NBG”, en aan de kerk.  

Hartelijk dank! 

 

Vooraankondiging inzameling Voedselbank op zondag 25 januari.  
Doet u weer mee? Neem uw boodschappen mee naar de kerk. We gaan bij deze 
inzameling ook de medewerking vragen aan de buurtbewoners van onze kerk. Zij 
mogen ook weten waar wij mee bezig  

 
 



 

 

Agenda 
12 januari vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Om over na te denken 
Afgelopen weekend waren we met ons gezin een weekendje weg. Dat is al meer dan 
twintig jaar een leuke traditie waar nog steeds iedereen aan meedoet. Dit weekend 
werd het een soort wintersportweekend in Nederland, compleet met sneeuwpoppen 
maken, sleetje rijden en sneeuwballengevechten. Een kabaal van jewelste, dat kan ik u 
verzekeren. 

Behalve ’s morgens als we als opa en oma het eerst wakker zijn. Zelfs de allerjongsten 
slapen ons ‘voorbij’ na een lange dag buitenspelen. En als je dan vanuit een nog heel 
even stil huis naar buiten gaat, is het ook daar stil, een zachte stilte. Zo’n stilte, die 
alleen kan worden veroorzaakt door een dik pak sneeuw. En dan kan het zo maar 
gebeuren dat die zachte stilte ook in je hart komt en dat je je wel verwonderen moet, 
hoe mooi en ongerept alles dan is.  
En vanzelf kom je dan bij die Bijbeltekst uit Jesaja: 1:18: "Al waren uw zonden als 
scharlaken, ze worden wit als sneeuw". Dank u Heer, zo kunnen we, onder uw 
zegenende handen het nieuwe jaar in.  
Ditte Mostert-Bok 
 
Een korte terugblik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een korte terugblik is haast niet mogelijk. Ik doe een poging. 
We vierden het kerstfeest samen met de ouderen van de Hervormde kerk in de 
Kastanjehof. Het was warm en feestelijk. We hebben fijn gezongen, geluisterd naar het 
verhaal over Jozef en natuurlijk ook naar het ontroerende verhaal over het 
‘pierenverschrikkertje’.  
De bijdrage van het kinderkoortje onder leiding van onder andere Gezina Joziasse was 
een verrassing die erg werd gewaardeerd. 
De eveneens gezamenlijke kerstavonddienst was een groot succes. Door het 
vervroegde tijdstip waren er veel meer mensen dan in de voorgaande jaren. Ds Gerard 



 

 

van Velzen en ondergetekende waren de sprekers. De organist liet het orgel jubelen 
van vreugde en ook het optreden van het projectkoor smaakte naar meer. 
Het familiekerstfeest was een succes, veel kinderen en hun begeleiders deden mee. 
Een hele organisatie om de deelnemers veilig van de ene naar de andere kerk te 
loodsen. 
Dan nog de feestelijke Kerstviering op Eerste Kerstdag in onze eigen kerk, waarin we 
nadachten over de verschillende reacties op de geboorte van Christus en ook over die 
van ons.  
Ten slotte de Nieuwjaarsdag waarop we met elkaar kort nadachten over hoe we dit 
nieuwe jaar ingaan. Dat het in het volste vertrouwen mag zijn op onze God, omdat Hij 
onze vaste burcht is. Justin van de Laar was onze gast en zong een aantal liederen 
voor ons. 
Traditioneel smulden we van de heerlijk oliebollen door de vaste Lichtbron-
oliebollenbakker. Hartelijk dank!  
Ook dank aan ieder die zich het vuur uit de sloffen gelopen heeft, om al deze vieringen 
mogelijk te maken. (DMB) 
 
 
 
Meeleven 
We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet. Daar zijn we gemeente voor. Nu kan 
dat alleen als u het even laat weten. Natuurlijk bepaalt u zelf of het in de nieuwsbrief 
mag of liever niet.  
We feliciteren de jarigen en wensen hun Gods zegen op hun nieuwe levensjaar! 
Ook feliciteren we de gezinnen waar een kindje werd geboren en hun opa’s en oma’s en 
zelfs overgrootouders, zoals bij de familie van der Gaag/van der Heiden. (DMB) 
 
Verslag kerkenraadsvergadering 10 november 
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een stukje van Bart  
Schoone uit het blad Samen: Het eerste en het laatste woord. Daarna gaat hij voor in 
gebed. De voorzitter heet Ditte Mostert-Bok en Sjoukje Stolk-Woudsta welkom, Sjoukje 
als nieuw kerkenraadslid voor de diaconie en Ditte als pastor. Hierna neemt hij namens 
de kerkenraad afscheid van Ed van der Schoor en Lia van Ooijen . De voorzitter spreekt 
veel dank uit voor de inzet van Ed en Lia van de afgelopen jaren. Ed bedankt voor de 
samenwerking en het luisterend oor. Lia sluit zich daarbij aan. 
Hierna doet Ditte verslag van haar werkzaamheden. Zij geeft aan dat zij goede 
ervaringen heeft. Ze heeft veel kunnen doen. Er zijn een groot aantal gesprekken 
gevoerd, soms telefonisch. Ze heeft goed contact met de Pleinkerk. Ook heeft ze 
deelgenomen aan Werkverband (Westlandse predikanten), de gesprekskring, Dankdag. 
Komende periode staan in het teken van  de Kerstdiensten en bijscholing. In januari zal 
ze weer meer tijd hebben voor het bezoeken van gemeenteleden. Ze heeft een goede 
start gemaakt en dankt voor het vertrouwen. Ditte geeft aan dat er op verzoek bij 
iemand die niet meer naar de kerk kan komen, thuis Avondmaal gehouden kan worden 
tijdens een pastoraal bezoek. 
Voor het gastlidmaatschap van onze gemeente is het voorstel een vereenvoudigde 
werkbare variant toe te passen. Nadat de kerkenraad toestemming heeft gegeven dat 
iemand gastlid wordt, wordt het gastlid ingevoerd in het LRP. 
Er wordt ook nog gesproken over de toekomst van De Lichtbron. Vooralsnog zijn er 
geen concrete plannen die aan de gemeente kunnen worden gepresenteerd. 
Willy Mieremet neemt namens de kerkenraad plaats in de Taakgroep Eredienst. 
Erik Kreling volgt Chiel Dikken op als administrateur van het College van 
Kerkrentmeesters. 
De voorzitter spreekt het censura morum uit en Ria Jongerius sluit af met een zeer 
toepasselijk gebed.    
 



 

 

Actie Kerkbalans 2026 van start 
Komende week gaat de Actie Kerkbalans van start. Het is de grootste fondsenwervende 
actie van ons land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun 
leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week wordt ook bij u de brief 
bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee? 
“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we 
naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar 
uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze gemeente De Lichtbron heeft voor 
haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping 
vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar 
we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. 
Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te 
geven. Doe daarom mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 
19 januari haalt een van 22 vrijwilligers het formulier bij u op. 
Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk 
blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! 
College van Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht 
Om te beginnen wil ik jullie hartelijk bedanken voor de vele reacties die ik gekregen 
heb na mijn val en de breuk van mijn rechterpols en mijn rechterheup daardoor. Het is 
werkelijk overweldigend. Ik geniet er erg van en ben er ook erg dankbaar voor. 

Na de operaties, die nog in Utrecht plaatsvonden, moest ik zes weken wachten tot de 
botdichtheid groot genoeg zou zijn om met de revalidatie te beginnen. De botdichtheid 
wordt gemeten op 17 januari a.s. Men gaat ervan uit dat het wel in orde zal zijn. 
Daarna word ik in twee weken klaargestoomd om op 30 januari a.s. naar huis te 
kunnen gaan. Dan zal ik waarschijnlijk weer korte stukjes kunnen lopen. Daarna gaat 
het langzaam verder en zal ik ook wel weer eens in de kerk komen. 

Met een hartelijke groet uit Topaz Revitel, Bargelaan 198, 2333 CW Leiden. 

Freek Bakker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Een magische Familiekerstwandeling 

Wat een prachtige avond hebben we beleefd met 
alle kinderen, hun familie en vriendjes en 
vriendinnetjes! Op zaterdag 20 december vierden 
we het kinderkerstfeest dat in de Pleinkerk begon 
met liedjes en een voorstelling door Kinderkoor 
Thuis. De kinderen waren aangekleed als 
kerstversiering: er waren kerstballen, 
kerstklokjes, kaarsjes en natuurlijk een 
schitterende piek. Samen gingen we op zoek naar 
het antwoord op de vraag: Wat betekent 
Kerstmis eigenlijk? Zijn het de cadeautjes onder 
de boom? Het lekkere eten? Of is Kerstmis toch 
iets heel anders? 

 

De lichtjes in onze lampions mochten aan en we 
volgden de ster in een sfeervolle optocht naar de 
Sint-Jan de Doper. Daar zagen we Jozef en Maria, 
het kindje Jezus, de engel Gabriël, koning 
Balthasar en de herders in de stal. In de Sint-Jan 
luisterden we naar het verhaal van koning 
Liefdevol die een mooie boodschap voor ons had: 
kerstfeest is een feest voor iedereen en het maakt 
niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, jong 
en oud mag horen over het Koningskind dat op de 
wereld kwam om Licht, Vrede en Vreugde te 
brengen!  

 

Het organisatieteam van de drie Wateringse 
kerken is trots op de kinderen van Kinderkoor 

Thuis en we bedanken iedereen die heeft geholpen om het kerstfeest in 
goede banen te leiden. We kijken met een dankbaar en blij gevoel terug 
op de Familiekerstwandeling 2025! 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kunst in de kerk 
Vanaf begin januari zullen werken van Reinder Nouta in onze kerk komen te hangen. 
Reinder maakt op zijn computer grafische wiskundige composities. 
Door het hanteren van verschillende algoritmen en kleurkeuze ontstaan er 
uiteenlopende composities. 
Er ontstaat iets dat volledig nieuw is, een schepping van een kleurrijk ontwerp. 
Alhoewel Reinder zelf heel bescheiden hierover is, lijkt het ons als taakgroep eredienst 
een mooi onderwerp voor de start van het nieuwe jaar. 
Ed van der Schoor 
 



 

 

Werk van Reinder Nouta 
De basis werd gelegd, achteraf gezien, in de jaren '80. 
Ik was in een wetenschappelijke boekwinkel 
(de “bookstore” op de campus van de Stanford Universiteit in Palo Alto 
CA.) en kreeg een nieuw boek in handen. 
Erg wiskundig en moeilijk. Maar er stonden hele mooie plaatjes in. 
De formules waar de plaatjes uit kwamen begreep ik wel. 
Ik besloot het boek mee naar huis te nemen en te proberen door het 
schrijven van een computerprogramma, de plaatjes zelf te genereren. 
Dat lukte uiteindelijk. Uit mijn C-programma kwamen een aantal plaatjes 
die ook in het boek stonden, maar dan had ik ze nu in een zichtbaar te 
maken en dus ook een printbare beschrijving (.ps) waar ik .jpg files van 
kon maken. 
2 van de deze eerste categorie plaatjes hangen straks in de kerkzaal. 
Aan de gevonden vormen wijzig ik niets, alleen de kleuren kan ik kiezen. 
Ik kan wel inzoomen natuurlijk en een plaat uit een groter geheel 
“snijden”. 
In de eerste jaren deed mijn laptop er soms 45 minuten over om de 
beschrijving van een plaatje te genereren. 
In mijn werk toen, kreeg ik het steeds drukker en dus minder energie voor 
een hobby. De oude laptop verdween in een hoek ergens. 
Enkele jaren geleden kwam ik die oude laptop weer tegen. Mijn Cprogramma 
werkte nog. Ik heb snel alles er afgehaald en op een nieuwe laptop geïnstalleerd. 
Ik ben daarna met andere formules gaan experimenteren waar ook 
(volgens mij) mooie plaatjes uit kwamen. Deze formules werden steeds 
ingewikkelder en kregen daardoor ook steeds meer in te vullen 
vrijheidsgraden, het zoeken naar de plaatjes wordt dus ook steeds 
ingewikkelder, ik doe het nog steeds. 
Voor mij is het dus ook een verrassing wat voor plaatjes ik ga vinden door 
allerlei vrijheidsgraden verschillend in te vullen. 
Ik voel soms veel verwondering over de schoonheid van dit deel van onze 
schepping waar ik in ronddwaal. 
U kunt ook naar de platen kijken als het bovenaanzicht van een 
heuvellandschap: kleurverschil betekent dan hoogteverschil. 
De fotograaf die de plaatjes voor mij op fotopapier afdrukt ging de 
resultaten na enige tijd kunst noemen. 
Ik noem het dus nu maar WISKUNST, Kunst direct uit de wiskunde. 
 
De kleur van elk beeldpunt wordt berekend met het betrokken algoritme. 
Heel veel rekenwerk dus. Op mijn tegenwoordige laptop duurt de 
berekening van een plaat enkele seconden tot minuut. Ik kan wel 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
eenvoudig kleuren wijzigen, dat kan heel veel verschil maken heb ik 
ontdekt. 
Ik voel mijzelf geen kunstenaar, ik ben ook geen wiskundige, al heb ik 
tijdens mijn opleiding wel veel wiskunde moeten doorslikken, ik bedenk 



 

 

de platen niet, ik ontdek ze. 
Ik bedenk wel de algoritmes zelf waarmee de platen uiteindelijk 
gegenereerd worden. 
Tegenwoordig worden op bepaalde hogere scholen de leerlingen ook in 
contact gebracht met de eerste categorie plaatjes. Vanwege de complexe 
rekenwijze denk ik. Die plaatjes worden tegenwoordig “fractals”genoemd. 
Er zijn voor die plaatjes op het internet ook werkende programma’s te 
vinden. Er wordt ook veel aan geknutseld om er nog iets mooiers mee te 
maken. 
Zelf ben ik ook bezig met een nieuw Instagram account 
( art_by_rn41) (een r en een n) geleidelijk te vullen met mijn plaatjes. 
Reinder Nouta, 
Wateringen, december 2025. 

 
Eric van ’t Zelfde in de Oude Kerk in Naaldwijk 
Op woensdagavond 14 januari komt Eric van ’t Zelfde naar Naaldwijk. 
Bekend van het TV-programma Dream School. Dat in februari weer van start 
gaat op NPO3. ‘Tegen de stroom in’ is ons thema dit jaar, daar weet Eric van 
mee te praten! Hij was succesvol directeur van grote onderwijsorganisaties. 
Maar vertilde zich aan een klus in het noorden van het land. Nu helpt hij 
mensen die vastgelopen zijn, in de Pauluskerk in Rotterdam. 
Hij doet zijn verhaal in de Oude Kerk in Naaldwijk, aan het Wilhelminaplein. 
Daarna gaan we met hem in gesprek. Aanvang: 20.00 uur. 
Een Kaartje kost € 5, te bestellen via Ticketkantoor (Eric van ’t Zelfde). 
Ook voor jongeren is dit een man met een interessant verhaal. Jonger dan 25 
jaar? Dan is een kaartje gratis (bel of app naar: 06 815481 of 06 29040029) 
 
Uitnodiging 
Kerkdienst, samen met mensen met een verstandelijke beperking 
Deze kerkdienst vindt plaats 25 januari 2026 
In de Noorderkerk te ’s-Gravenzande 
Adres Langestraat 130, 2691 BH 
De dienst begint om 10:00 uur 
Voorganger zal zijn ds. Hedy Cappon 
Het thema van de dienst is: “In het spoor van Jezus! 
Na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid tot het drinken van koffie en 
limonade. 
De gastgemeente nodigt iedereen met een verstandelijke beperking, familie, 
vrienden, alsmede belangstellenden uit Westland en omgeving van harte uit 
deze kerkdienst mee te vieren.  
De kerkdiensten, samen met mensen met een verstandelijke beperking, 
uitgaande van de Kontaktraad Westlandse kerken, Het Westerhonk en Sien, 
vinden een aantal keer per jaar plaats. 
Kijk voor actuele informatie op de website www.kontaktraad.nl 

 
 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 
Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 
telefoon 06 19960369. 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
 


